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Kerkdiensten 
 
Zondag 18 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Pleinkerk t.g.v. Week 
van gebed voor eenheid 
 
Komende diensten 
Zondag 25 januari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten 
Zondag 1 februari 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden 
 
Bij de dienst van 18 januari 
Vandaag is er in de Pleinkerk om 10.00 uur een dienst voor de eenheid van de 
christenen, als start van de week van gebed. Het thema is ‘Eén van Geest’. Dit jaar 
voorbereid door gelovigen uit Armenië, zie hieronder voor meer informatie. 
Voorgangers zijn Bart Schoone en Ditte Mostert-Bok 

Jan van Westenbrugge bespeelt het orgel, Norman Lie 
bespeelt de piano en er is een gelegenheidskoor onder 
leiding van Ben Kester. 
Gelegenheidskoor  
Oefenen kan op zaterdag 17 januari 2026 om 10.00 uur 
Pastorie Andreaskerk, Kerkstraat 20 Kwintsheul. 
 
 

Armenië – Eén van Geest 
De Armeense kerk is één van de oudste kerken ter wereld. In hun geloofsbeleving 
speelt het licht van God een grote rol. De Armeense kerk is ook een vervolgde kerk. 
Armeniërs zijn vaak verdreven. De meeste Armeense christenen wonen dan ook niet in 
Armenië, maar in landen als Frankrijk, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland. 
Madelon Grant, coördinator SKIN: ‘De Geest verbindt ons, ook als we uit verschillende 
culturen of kerken komen. Door de Geest kunnen we elkaar beter begrijpen, vergeven 
en samen getuigen van het geloof. De Armeens Apostolische Kerk bidt bijvoorbeeld 
iedere week voor alle christenen en voor de eenheid van de kerk. Ook wij worden 
uitgenodigd om deze oproep tot eenheid serieus te nemen. Laten we elkaar 
bemoedigen, onze gaven delen en samen getuigen van de liefde van Christus in de 
wereld.’ 
Ook binnen de kerken staan eenheid en diversiteit regelmatig onder spanning. Martine 
Versteeg, directeur van MissieNederland: ‘Paulus schrijft in zijn brieven dat we allemaal 
verschillende gaven hebben, maar samen één lichaam in Christus vormen. Ieders 
unieke bijdrage is waardevol voor de missie van de Kerk. Dit spoort ons aan om ons 
niet op onderlinge verschillen te richten, maar op de gezamenlijke roeping die Christus 
ons geeft. De Heilige Geest, waar Efeziërs 4 vers 4 naar verwijst, geeft ons geloof en 
kracht.’ 
De volledige tekst is terug te vinden in de Bijbel: Efeziërs 4 vers 1-13. 
 
 
 



Van de diaconie 

Collecte zondag 18 januari 2026 
Oecumenische zondag in de Pleinkerk, Hervormde Gemeente.  
De collecte is voor Open Doors. Op de bres voor vervolgde 
christenen. Er zijn 16,2 miljoen verdreven christenen. 
Miljoenen mensen zijn door bruut geweld in Afrika van huis en 
haard verdreven. Een stille ramp voltrekt zich, de wereld ziet het 
niet en zwijgt. “We voelen ons genegeerd, vergeten, alsof we in het duister zitten”, 
zegt pastor Barnabas uit Nigeria, die zelf ternauwernood een gewelddadige aanval 
overleefde. In het filmpje dat in dienst vertoond wordt, vertelt hij hoe het als christen 
in Nigeria is. 
Er is 1 collecte met dit gezamenlijk doel. Geef uw bijdrage voor de vervolgde 
christenen, in de kerk, QR code of overmaken op het rekeningnummer van de 
Diaconie/ZWO.Fijn als u meedoet, hartelijk dank! 
 
In verband met de Week van gebed vond ik een mooi lied in het Liedboek: “Zonne der 
gerechtigheid”, waarvan ik hieronder een aantal coupletten weergeef. 
 
Zie Heer, de verdeeldheid aan, 
Die geen mens ooit helen kan 
Breng, o Herder in Gods naam, 
Uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm u, Heer. 
 
Open overal de poort 
Heer voor uw voortvarend Woord 
Win elk volk met stille kracht 
Voor uw rijk-verdrijf de nacht! 
Erbarm u, Heer. 
 
Alle eer en macht en kracht 
Worde heer u toegebracht 
Heel de mensheid stemme saam 
In de drieklank van uw naam. 
Erbarm u, Heer. 
DMB 
 
Meeleven 
We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Daar zijn we gemeente voor. Nu kan 
dat alleen als u het even laat weten. Natuurlijk bepaalt u zelf of het in de nieuwsbrief 
mag of liever niet.  
We feliciteren de jarigen en wensen hun Gods zegen op hun nieuwe levensjaar! (DMB) 
 

 

  

 

 
 

 

 



 

Actie Kerkbalans 2026 
De Actie Kerkbalans 2026 is in volle gang. De Kerkbalans-
lopers komen deze week bij u aan de deur met het verzoek 
op het formulier uw bijdragen aan de kerk en de 
diaconie/ZWO in te vullen. Volgende week wordt het 
ingevulde formulier weer opgehaald. Legt u dan alvast het 
strookje klaar? U mag het natuurlijk ook bij de loper in de 
brievenbus doen.  
 
Collectemandjes verhuizen van links naar rechts 
Vanaf zondag 25 januari staan de collectemandjes niet langer aan de linkerkant van het 
podium, maar aan de rechterkant (bij de collectezakken). De voorganger en de 
ouderling van dienst staan dan vóór het podium. De kerkenraad heeft dat besloten 
omdat sommige gemeenteleden moeite hebben om op het podium te komen. 
 
 
Bericht voor tieners en andere jonge mensen (of hun familieleden)  

Vanaf 25 januari Alpha Youth in 
Maasland! 
Geleid door jongeren, voor jongeren 
(12 tot 30 jaar). 
In De Link, Meester Poslaan 6 in 
Maasland 
Om 18.00 uur begint het gezamenlijk 
eten, daarna wordt er een korte 
inleiding gegeven en filmpje bekeken, 
waarna iedereen in leeftijdsgroepen 
uit elkaar gaat. 
Ben jij klaar voor de verandering van 
je leven? 
Meld je dan aan:  
Maaslandsemaatjes@gmail.com 
 

 

De Kerkomroep op uw TV  
Zoals u weet worden onze kerkdiensten in De Lichtbron uitgezonden via de 
Kerkomroep, zodat mensen thuis ‘live’ of achteraf de kerkdienst kunnen volgen of 
terugkijken. Recent is in de kerk een nieuwe camera geïnstalleerd voor een nog beter 
beeld. U ziet nu dat het beeld direct overspringt bij verandering van de camera-stand 
i.p.v. de snelle beeldbeweging. Het Beamteam doet zijn best om elke kerkdienst zo 
goed mogelijk in beeld te brengen. Tevens heeft het Beamteam een nieuwe laptop 
gekregen voor het presenteren van de liturgie en eventuele film op de beamer. 
  
De Kerkomroep.nl heeft een nieuwe ‘TV-vriendelijke’ website ontwikkeld waarmee het 
beter mogelijk is om de uitzending rechtstreeks op uw Smart-TV te bekijken. 
U moet hiervoor het volgende doen: 
Open de internetbrowser-app op uw TV. 
Vul het volgende adres in: kerkomroep.tv 
In het startscherm kunt u rechtsboven zoeken op kerk ‘De Lichtbron’. 
U selecteert de gevonden kerk ‘De Lichtbron’. 
Op de pagina van ‘De Lichtbron’ ziet u de ‘live’ kerkdienst (tijdens uitzending) en de 
vorige kerkdiensten. 
U selecteert de uitzending en start deze door te klikken op de knop ‘Kijken’. 
De dienst speelt nu af, u kunt het beeld maximaliseren op het symbool rechts in de 
afspeelbalk. 



Via de browser-app op de TV kunt u deze pagina als ‘favoriet’ opslaan of een 
snelkoppeling maken voor snelle toegang bij een volgende keer kijken. De procedure 
hiervoor is afhankelijk van het merk. 
  
De andere opties voor het kijken naar de uitzendingen blijven natuurlijk ook bestaan: 
Smartphone of tablet: Kerkomroep-app 
Computer of laptop: website Kerkomroep.nl of Kerkomroep.tv 
TV d.m.v. ‘casten’ vanaf de smartphone of tablet: Kerkomroep-app, via cast-symbool 
als de smart-TV aanstaat. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij mailen: penningmeester@protestantsekerk-
delichtbron.nl 
 
 

 

        
 

 

 
 
 
 

 
         
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

 

 


